
Liturgie zondag 14 december 2025 - Tweede Adventszondag 

Zingen voor de dienst: Lied 462 – Zal er ooit een dag van vrede

Welkom

Aansteken van de Advent-kaars en gedichtje 

Lied: 146c: 1, 2, 6 – Alles wat adem heeft love de Here

Stilte, Bemoediging en Groet

Roep om ontferming

Lied: 435: 3 en 4 – Gezegend was het land, de stad

Gebed

De geluksbezorger…

Themalied 

Begin van de kindernevendienst

Lezing: (Lector): Jesaja 35: 1-10

Lied: 608: 1,3 – De steppe zal bloeien

Lezing: Matteüs 11: 2-11

Lied: 845 (melodie Psalm 86) - Tijd van vloek en tijd van zegen

Verkondiging

Lied: 534 – Hij die de blinden weer liet zien

Kinderen kom terug

Gebeden – Onze Vader

Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – India 

Lied: 506 – Wij trekken in een lange stoet                                                                                                 

Zegen
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